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Vandaag komen overal in de wereld mensen
samen om hun verontwaardiging te tonen over het
voortbestaan van armoede en sociale uitsluiting. 
Dit gebeurt reeds 38 jaar, sinds 1987. En op deze
plaats sinds 1994.
Wij klagen hiermee het voortbestaan van armoede
en uitsluiting aan, en in het bijzonder bij deze
herdenkingsplaat die ons eraan herinnert dat
armoede een schending is van het recht op een
menswaardig leven. 
Het citaat op deze steen stelt:
“Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven
worden de rechten van de mens geschonden. Wij
zijn verplicht ons te verenigen om die rechten te
doen eerbiedigen.”

En vandaag weten we dat ons verenigen en een
vuist maken tegen armoede en uitsluiting meer
dan ooit nodig is. 
Dit jaar maken we veel kabaal om bijzondere
aandacht voor de inkomensproblematiek te
vragen: een menswaardig inkomen is een
basisvoorwaarde om volwaardig aan de
samenleving deel te kunnen nemen.
Onderzoekers van de Thomas More Hogeschool
berekenden dat de uitkeringen: het leefloon, maar
ook de werkloosheids- en ziektevergoedingen
sterk onvoldoende zijn om menswaardig te kunnen
leven. Voor een koppel met twee schoolgaande
kinderen dat van een leefloon moet leven kan het
maandelijks tekort oplopen tot 1.241 euro. 
Het hoeft niet te verwonderen dat deze mensen de
rol met de samenleving lossen en in armoede en
schulden terecht komen.

Strijden tegen armoede doen we niet in de
plaats van mensen in armoede, maar vooral
mét hen. Zij zijn beter dan wie ook geplaatst
om aan te duiden wat het betekent om in
armoede te leven en je uitgesloten te voelen.
Je kan hier vanavond vernemen wat het
betekent om te moeten leven met een te laag
inkomen en dit uit de mond van mensen die
dit reeds lange tijd dagelijks ondervinden. 
Vandaag droegen we een knoop mee in de
optocht om duidelijk te maken dat het mogelijk
is om uit armoede te ontsnappen.
En hiervoor dienen we ons te verenigen:
Mensen In Armoede, sympathisanten,
medestrijders, politici.

Wij roepen de verkozenen op alle
beleidsniveaus op om zeker in tijden van
budgettaire moeilijkheden geen afbreuk te doen
aan de sociale bescherming maar integendeel –
versterkt te investeren in de gezinnen met de
laagste inkomens. Dit is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van alle beleidsniveaus.
Niemand is gebaat bij een groep die
noodgedwongen moet afhaken bij de
samenleving. Niemand is gebaat met kinderen
of jongeren die niet naar school kunnen of die
geen opleiding kunnen afwerken. 
U kan vanavond uw solidariteit met Mensen In
Armoede concreet maken door de tekst op
deze steen te onderschrijven en hun strijd te
ondersteunen. Dit kan je doen aan de witte tent
van BMLIK.

Tot slot dank ik uvoor uw aanwezigheid, dank
ook aan alle partners die opgeroepen hebben
om vanavond aanwezig te zijn: 
(ik som ze graag even op, met risico
organisaties te vergeten – indien dit zo is, geef
ons zeker een signaal, want wij houden graag
contact met onze partners)
Dank aan 11 11 11, ABVV, ACV, Gents
collectief tegen armoede, Grootouders voor het
klimaat, Hart Boven Hard, Ieders stem telt, Jong
vzw, Kras vzw, Netwerk Tegen Armoede, 
ATD vierde wereld en Vrede vzw. 
Uw deelname is voor ons een grote steun.

Dank je wel.

Beste mensen,
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Bijeenkomst‌
De bijeenkomst van 16 oktober stond vooral
in het teken van onze activiteiten rond de
dag van verzet tegen armoede. 

Wij ondervonden een grotere participatie en
interesse van onze mensen in armoede. De
afspraken voor de optocht werden gemaakt
en de repetitie voor het avondgebeuren
werden dan ook met grote ernst genomen.
Getuigenissen werden een laatste maal
voorgelezen en de opvolging van de
participanten op het podium nog eens goed
nagespeeld. 

Natuurlijk was er ook plaats voor ons rondje,
veel positieve maar ook enkele negatieve
getuigenissen. Bereikbaarheid van diensten,
het niet kennen van rechten of het niet
opnemen omwille van de administratieve
rompslomp zijn ons reeds bekende
drempels, waar wij blijven tegen vechten.
Ook de vrees voor de vele sanctionerende
maatregelen houden velen tegen.

Daarna volgde het praktisch nieuws en de
gesprekken over onze activiteiten met het
Netwerk tegen Armoede, ATD vierde wereld en
het Belgisch Netwerk tegen Armoede. De stand
van zaken met Lous-Mous en Pluk KookProef.
Zie hierover in deze uitgave.

Tenslotte debateerden wij over het aantal
activiteiten van BMLIK en de aanwezigheid van
de geïnteresseerden. Hier gaan we het, in de
volgende nieuwsbrief over hebben.

Sinds kort beginnen we onze samenkomsten
met een kort rondje waarin we drempels
bespreken die we tegenkomen en hoe we
daarmee omgaan. Toegang tot rechten komt
daarbij vaak aan bod.

Op 2 september kregen we een infosessie
van Netwerk Tegen Armoede over werk in het
federale en Vlaamse regeerakkoord. Dit gaf
aanleiding tot een open gesprek over hoe we
ons hierbij voelen en welke zorgen dit
oproept. Vanuit deze sessies kwamen
verschillende subthema’s naar voren:

Deze thema’s hebben we verder besproken in
groep, met een focus op wat we in de
toekomst nog dieper willen onderzoeken of
veranderen. 
Daarnaast gingen we dieper in op hoe
beslissingen binnen BMLIK worden genomen:
Door wie en op welke manier. We spraken
over onze visie op participatie en nodigden
het bestuur uit om toe te lichten hoe
besluitvorming precies verloopt.

Tijdens onze laatste bijeenkomst bespraken
we ook de nominaties voor de awards op 17
oktober en brachten we onze stem uit. 
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Middengroep‌

Werk: Welke drempels, maatwerk,
inclusieve arbeidsmarkt, dit is belangrijk
voor wie niet direct instromen in het
reguliere cricuit, opleidingen, activering
naar duurzaam werk.
Inkomen: Dalend gezinsbudget,
menswaardig inkomen, FOD-uitkeringen.
Slechte arbeidsvoorwaarden zorgen voor
te lage uitkering.
Organisaties: VDAB, mutualiteiten,
vakbonden, OCMW, GTB. Wie doet wat?
Algemeen: Rechten kennen, kerntaken,
voorwaardelijkheid van rechten leidt tot
minder vrijheid en menselijkheid en werkt
stigmatiserend.



Wij zijn Billy en Gery en wij zijn de trekkers van
het collectief project Lous-Mous binnen het
groter geheel PKP
PKP werd reeds voldoende uitgelegd in vorige
NB. Zie artikel van Corneel in de editie van
mei/juni en dat van Gery in september/ oktober.
Tijdens onze activiteit in augustus bezochten
wij op onze terugweg het stilte parkje in het
Lousbergpark. Guy wou ons de fruitbomen
tonen, en het afgevallen fruit. Daar ontstond
het idee dat er met al dat fruit iets kon gedaan
worden, fruitsap bv..
Maar wat ons vooral opviel waren de
moestuinbakken en hun kruidige inhoud. Zeer
snel kregen wij het idee dat het in het kader
van PKP leuk zou zijn om ook zo'n bak te
hebben. Wij gingen onmiddellijk aan het
'brainstormen' en de gekste ideeën werden
geopperd. Guy beloofde ons daar
verder aan te werken en zo gezegd zo gedaan.
Na vele mailtjes kwamen wij uit bij 'Nerdlab',

Na een aantal contact- en werk bezoeken
kregen wij de toelating een bak te maken. Het
beheer van onze bak, maar ook dat van de
andere bakken gebeurt in collectiviteit wat het
geheel nog spannender maakt. Alles wordt in
gezamenlijke vergaderingen beslist. Het
uitzicht van de bak, welke inhoud er gaat
komen zodat wij niet met een ton radijzen zitten
in het voorjaar maar met een ruime keuze aan
gewassen. Ook de zaden, planten, hun
herkomst enz.. Wij spraken ook af dat wij het
nu gevallen en verloren gegane fruit zouden
gebruiken.

Wij zijn reeds een fondsenwerving begonnen
voor de aankoop van hout, materiaal,
gereedschap, enz.

Bij de verdere bespreking in de verschillende
samenkomsten in BMLIK kwam ook de vraag
of de middengroep ook trekker mocht worden
van het project. PKP is ontstaan in de
Bijeenkomst maar op deze vraag stellen wij dat
iedereen mag aansluiten bij dit project.

 Wij gaan geen exclusieven stellen wat ook
zeker niet in de geest van 'samen' doen en
maken van PKP past. Ook mensen uit de
buurt zijn welkom zolang alles in afspraak en
in collectief gebeurt. Dus mini boerinnen en
mini boeren voor wij onze boerderij van 1 of
10 of meer hectaren zullen beheren gaan wij
het eerst proberen met onze 4 m2 x 8 a 10
bakken !

Het collectief
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Werkgroep Pluk, Kook, Proef‌

Oproep redactie:
Kom er bij, wij hebben jou nodig!:

Interviews afnemen;
Artikels maken;
Foto’s maken op activiteiten;
Verwerken en posten;
Lay-out nieuwbrief.



Vergadering ATD en BMLIK Gent: Thema Gezin‌
Eind augustus kwamen wij samen in BMLIK om
over het thema gezin' te spreken als
voorbereiding op de Volksuniversiteit van ATD
Van zaterdag 4 oktober in Leuven.
Bij vorige V.U. spraken veel mensen over het
'recht op een gezin'. In het nieuws gaat het
vaak over 'kinderarmoede' maar wij willen
benadrukken dat het veelal over
'gezinsarmoede' gaat.
Elke ouder wil het beste voor zijn/haar gezin
maar dat is niet altijd gemakkelijk. Samen
zochten wij naar de betekenis van 'Recht op
gezinsleven' Wat houd dat in. Wat maakt het
soms moeilijk voor ons om een gezin te
hebben en te houden.

Voor mij is een gezin hebben veel meer dan
één partner en de kinderen. Gezin is ook
mijn eigen buurt, zorg dragen voor mijn
buren, voor de mensen die mij nauw aan het
hart liggen.
De Beweging en ATD zijn mijn tweede thuis.
De grens thuis en gezin is mij niet zo
duidelijk.
Ik heb altijd gezegd dat ik mij thuis voel in de
Beweging, dat het erg zou zijn als ik niet
meer zou kunnen komen. Thuis ben ik
alleen, ik kan er dan ook moeilijk een
gezinsgevoel hebben.
Ik zie een gezin veel ruimer dan louter de
samenwonenden. De mensen met wie ik een
huishouden vorm, inwonende, daarom nog
geen partner, ook een vriendin die komt
slapen.
Een gezin is samen een plaats hebben waar
je veel kunt delen met de mensen die je
graag ziet. Een plaats of thuis waar je je
goed voelt, liefde en vertrouwen krijgt en
kunt geven.
Vertrouwen hebben en krijgen dat is het
belangrijkste, liefde kan groeien. 
Machthebbers en wetgeving maakt het voor
velen van ons moeilijk om een gezin te
hebben.

De rechters en diegene die boven jou staan
beslissen of je jouw kind kunt opvoeden of
niet. Zij nemen beslissingen zonder je echt
te kennen, zonder te weten wat je al
geprobeerd hebt. Daardoor gaan veel
families kapot, zeker tussen ouder en kind.
Ik had blijkbaar geen recht op een gezin,
mijn kinderen werden bij de geboorte
onmiddellijk geplaatst. Ik heb de kans niet
gehad om te bewijzen dat ik ook een goede
moeder kon zijn. Met een gepaste en goede
begeleiding zou veel kunnen opgelost
worden.
Volwassenen kunnen ook te maken hebben
met verslavingen zoals gokken of alcohol en
zo... maar zij kunnen daar ook in geholpen
worden.
Neem eerst de oorzaken van verslaving
weg voor je bestraft.- veel jongeren hebben
een game verslaving en sluiten zich op in
hun kamer, zij hebben geen gevoel meer
met het gezin, er is vereenzaming in het
gezin.
Een kind met een drugsproblematiek is ook
een zware belasting voor de andere
gezinsleden en dan is het een strijd om
samen te blijven. Dikwijls is die strijd nog
moeilijker door de tussenkomsten van de
buitenwereld.
Oorlog breekt ook het recht op een gezin,
opgeroepen worden, vluchten, vernielingen,
... .De nieuwe wet op gezinshereniging
maakt het voor de asielzoekers moeilijker
om de rest van hun familie te laten
overkomen.
Ik ben heel jong de deur uitgezet. Ik weet
niet wat ik mij moet voorstellen bij wonen in
een gezin of bij samenwonen. Op internet
en Tik Tok en zo zijn mijn familie, denk ik.
Als je uit een instelling komt heb je weinig
ervaren of geleerd wat delen, laat staan
liefde is. Je strijd om zo goed mogelijk te
overleven en de andere kan je niet schelen.
Wat doe je om, als het misloopt, toch dat
gezinsgevoel te redden? 

6



Ik voel mij een gezin met mijn huisdier, dat is
mijn compagnon, een dier voelt veel aan, die
neemt een belangrijke plaats in.

Goede afspraken maken, elkaar
respecteren en vertrouwen geven. Vooral
elkaar ondersteunen.
Proberen op vakantie te gaan, gelukkig zijn
er initiatieven voor een klein budget. Een
gezin dat onlangs met ATD op vakantie kon
getuigde dat ze meer tijd hadden voor
elkaar en voor de kinderen en dit op een
andere manier dan thuis. Er was focus op
het gezin omdat er geen andere problemen
waren die moesten opgelost worden.

Een goede begeleiding zoeken die je
vertrouwen geeft.
Proberen samen met het gezin iets te
doen. Kaartspel, gezelschapsspel, uitstapje
in park, een pick-nick,... kleine dingetjes die
de samenhang versterken zonder dwang.

Op zaterdag 4 oktober kwamen wij samen
aan het Hoger Instituut voor Arbeid en
Samenleving van de Universiteit van Leuven.
Het thema van deze Volksuniversiteit was
"Recht op gezin". Mensen uit verschillende
groepen in Vlaanderen waren aanwezig.

We startten met de herinnering dat iedereen
recht heeft op bescherming van het
gezinsleven. Dat betekend dat de overheid
en de instanties de plicht hebben ons te
ondersteunen en te beschermen. Tijdens de
voormiddag gingen wij samen nadenken
over wat recht op gezinsleven voor ons
betekend. Wat hebben we nodig, wat maakt
het moeilijk. Het luik hulpverlening en
controle kwam ruim aan bod. De
gemeenschappelijke noden en
aanbevelingen werden opgelijst.

Betaalbare en goede huisvesting en
kinderopvang moeten er zijn voor iedereen. 
Minder controle, meer vertrouwen en
menselijke nabijheid. Niet sanctionerend
maar ondersteunend werken. Hulpverleners
moeten luisteren en niet oordelen. Meer en
beter erkenning van het ouderschap.
Investeer in mensen, niet in systemen.
Zorg voor voldoende tijd en vaste
gesprekspartners in de hulpverlening.

Creëer meer plaatsen waar de mensen
gehoord worden, elkaar kunnen ontmoeten
en ondersteunen.

Na de middag mochten wij Thijs Verbeurgt
verwelkomen. Hij is kabinetschef van minister
De Praetere. Hij is ook voorzitter van de
sociale huisvestingsmaatschappij Mechelen-
Willebroek. Hij werd geconfronteerd met onze
vragen en bevindingen van de voormiddag.
De mensen vertelden over hun ervaringen
met het OCMW en de hulpverlening. Over het
recht op ouderschap. Over onrechtvaardige
sancties en stigmatisering. Een aantal
hadden het ook over sociale woningen, ook
uit zijn regio waar hij voorzitter is. 

Na heel wat discussie te hebben gevoerd
werd de Volksuniversiteit afgesloten met ons
4de wereld lied. Thijs ging naar huis met een
zwaar pakket huiswerk of beter kabinetswerk,
hij beloofde er zijn best mee te doen.
Thijs " We delen de mensen veel te veel in
hokjes in. In de jeugdhulp alleen bestaan al
58 categorieën. We moeten de mensen weer
als individu zien en in hen investeren. Tijd
nemen om te luisteren".

"Een vaste gesprekspartner per gezin, die
ook bij dat gezin past, en er tijd voor mag
uittrekken zou al veel maken"

De Volksuniversiteit van ATD‌
Guy

Guy
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Op 1 oktober ging Liesbet van start bij BMLIK
om te werken aan een nieuw project. In De
Tafel van Ada gaan gezinnen in een kwetsbare
situatie in gesprek over gezonde voeding en
wat dit voor hen betekent. In 6 kooksessies
brengen de deelnemers hun kennis, maar ook
de uitdagingen rond gezond leven in beeld.
De Tafel van Ada wordt eerst uitgerold en
getest in de wijk Muide-Meulestede-Afrikalaan.
In deze wijk wonen veel gezinnen met kinderen
in armoede. De toegang tot betaalbare,
gezonde voeding is er niet vanzelfsprekend: de
goedkope, grote supermarkten liggen veraf en
het openbaar vervoer er naartoe is slecht
georganiseerd. Er zijn weinig andere winkels,
die bovendien ongelijk gespreid liggen over de
wijk. Het sociale restaurant sloot vorig jaar de
deuren. De leefbaarheid staat er onder druk
door de beperkte voorzieningen, het weinige
openbare groen en de hoge verkeersdruk.
Tegelijk is Muide-Meulestede-Afrikalaan een
levendige wijk die bruist van engagement:
scholen, buurtwerk, inloophuis De Sloep,
wijkgezondheidscentrum ‘t Vlot, de sociale
kruidenier Supermerkade en tal van
organisaties en vrijwilligers die zich de situatie
van kwetsbaren aantrekken. De wijkbewoners
zelf ervaren een grote verbondenheid tussen
buren, veel mensen kennen elkaar.

Positieve gezondheid
Bij BMLIK benaderen we armoede altijd in
dialoog met mensen die in armoede leven. Ook
in De Tafel van Ada laten we mensen hun
verhaal delen. Op die manier leren de
deelnemers van elkaar en krijgen ze meer
inzicht in hun eigen gezondheid.

In de kooksessies praten we niet enkel over
hoe we gezonder kunnen eten op een
betaalbare manier. We hebben het ook over
andere thema’s die bepalen of we gezonde
keuzes kunnen maken. Wie of wat geeft jou
veerkracht om gezond te leven? Wie of wat is
voor jou persoonlijk belangrijk en hoe kan je
net dat inzetten om gezonder te worden, op
alle vlakken?
Door samen te koken ontmoeten mensen
elkaar in dezelfde interesse en een gedeeld
talent, wat verbindend werkt. De deelnemers
kiezen zelf recepten en wisselen onder elkaar
hun kookkennis uit.

In dialoog met de experten
Wanneer de uitdagingen en drempels in kaart
zijn gebracht, nodigen we ook “de experten”
mee uit aan onze eettafel. Dit zijn mensen
met veel ervaring in het thema gezondheid en
armoede. Zij kunnen de deelnemers helpen
om samen naar oplossingen te zoeken en
een duidelijk advies voor het beleid op te
stellen. Tot slot nodigen we onszelf uit op de
koffie bij de schepenen om dit advies voor te
stellen.
Om andere organisaties in Vlaanderen de
kans te geven om hun eigen Tafel van Ada te
organiseren, bundelen we al onze kennis in
een aantrekkelijke handleiding en
leerplatform. Op die manier strijden we
samen tegen gezondheidsongelijkheid en
voor een structurele verandering waarbij
gezonde voeding voor iedereen de meest
logische keuze kan zijn.
Wil je graag meer weten over dit project?
Liesbet is aanwezig bij BMLIK op maandag
voormiddag, woensdag voormiddag,
donderdag en vrijdag.

Wil je graag meer weten over dit project? 
Liesbet is aanwezig bij BMLIK op maandag
(VM), woensdag (VM), donderdag en vrijdag. 
Mailen: liesbet.van.cauteren@bmlik.be
Bellen: 0478/18.88.44

Tafel van Ada‌

Liesbet
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Op 28 september 2025 om 14:00u gaat er in
centrum van Gent de allereerste
herdenkingsmars door tegen het geweld
tegen LGBTI+ slachtoffers soms ook met de
dood tot gevolg.

De grootste inspiratiebron voor deze
herdenkingmars was Ihsane Jarfi die in april
2012 vermoord is, omdat hij homo was. De
drie daders kregen toen levenslang en de
vierde dader kreeg 30 jaar. Het was het
eerste proces in België tegen homofobie.
Na Ihsane’s dood richtte zijn vader, Hassan
Jarfi de Fondation Ihsane Jarfi op. Sindsdien
organiseert deze fondation
herdeningsmarsen over heel België onder
het moto ‘ Samen zeggen we ‘Neen’ tegen
uitsluiting en geweld’.

De herdenkingsmars startte op het
vrijheidsplein onder de stadshal, om via de
Miriam Makebaplein naar de vrijdagsmarkt
te gaan om vervolgens te eindigen aan het
stadhuis. 

Op deze plaatsen maakten we samen met
de muziekband lawaai om NEEN te zeggen
tegen LGBTI+ geweld. Deze plaatsen waren
doelbewust gekozen:
 

 
Bij het beëindigen van de optocht, kwamen
nog enkele sprekers aan bod 

Herdenkingsmars tegen geweld, Slachtoffers LGBTI+‌

Sint-Baafsplein: Als protest tegen de
subsidiebesparingen die toen doorgevoerd
werden, voerde het theater gezelschap van
NT Gent een stuk op waarvan als snel
duidelijk werd dat dit een verkeerde
vertaling was van het originele stuk die wel
over vervolging ging van homoseksuele
mannen in Nazi-Duitsland ging en niet over
verkeerschaos.
Vrijdagsmarkt: Op 28 juni 1578 werden op
de vrijdagsmarkt 5 jonge mannen levend
verbrand, omwille van hun homoseksuele
geaardheid.
Stadhuis: Homoseksuelen konden in België
in 2003 voor de wet huwen, maar door een
misverstand ging Kapelle met de eer
opstrijken als eerste homohuwelijk bij ons
in Vlaanderen. Gent volgde nu als tweede.

Robin
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Wereldverzetdag tegen Armoede 2025:‌
Thema: Recht op een menswaardig inkomen‌
Beste vrienden, collega’s, medestanders, 
Vandaag staan we hier samen op de Wereldverzetdag tegen Armoede. 
Om onze stem te laten horen.  Om te zeggen wat te lang al verzwegen wordt: 
dat een menswaardig inkomen geen gunst is, maar een recht. 

Armoede gaat niet enkel over geld. Maar laat ons eerlijk zijn: het begint wél daar. 
Zonder voldoende inkomen kan je niet leven — je moet overleven. 

Vandaag liggen bijna alle uitkeringen en bijslagen in ons land nog steeds onder de armoedegrens. 
Dat betekent dat tienduizenden mensen in België moeten rondkomen met minder dan wat nodig is
om simpelweg mens te zijn. 

En tegelijk zien we een groeiend wantrouwen.  
Mensen in armoede worden verdacht gemaakt, gecontroleerd, gesanctioneerd.  
Wie een leefloon, een ziekte- of werkloosheidsuitkering krijgt, moet zich voortdurend “bewijzen” 
– alsof armoede een keuze is. 

Lokale besturen krijgen steeds meer verantwoordelijkheid,  
waardoor het beleid versnipperd raakt en kansen afhangen van waar je woont. 

Daarom zeggen wij luid en duidelijk: Iedereen heeft recht op een menswaardig inkomen. 
Een inkomen dat toelaat om niet elke halve euro vier keer te moeten omdraaien. 
Een inkomen waarmee je je kinderen zonder schaamte een boterhamdoos kan meegeven. 
Een inkomen dat ruimte laat om te ademen, om te leven, om erbij te horen. 

Vandaag ligt de armoededrempel op 1.522 euro per maand voor een alleenstaande, en 3.197 euro
voor een gezin met twee kinderen. Maar het leefloon? Dat ligt 16 tot 28 procent lager. 
Een menswaardig inkomen voor een koppel met twee kinderen is gemiddeld 3459 en het leefloon
voordatzelfde gezin komt op 2618. Dat is 24,31% lager. 

Ook werkloosheidsuitkeringen en tegemoetkomingen 
blijven structureel te laag. 

Wie met zo’n inkomen leeft, moet tellen, schrappen, wachten. 
Medicatie uitstellen, eten overslaan, de verwarming lager zetten. 
En zelfs dan nog kom je niet toe aan het einde van de maand. 
Met zo’n inkomen kan niemand menswaardig leven. 
Daarom eisen wij: 
Breng alle inkomens en uitkeringen boven de armoedegrens
We zien ook een ander probleem: onderbescherming. 

Veel mensen kennen hun rechten niet, of botsen op muren van papierwerk.  
Diensten zijn moeilijk bereikbaar, vaak enkel op afspraak, 
terwijl de drempels hoger worden in plaats van lager. 
Wij vragen toegankelijke hulpverlening, heldere informatie, 
en proactieve steun, zodat rechten geen zoekplaatje worden. 
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Jouw alineatekst

En dan zijn er de schulden. 
Schulden die ontstaan omdat mensen hun basisbehoeften niet kunnen betalen. 
Wie in schuldbemiddeling zit, krijgt soms amper 70 of 80 euro leefgeld per week. 
Dat is niet leven – dat is overleven. 

Daarom willen we automatische indexering van leefgeld,  lagere kosten bij aanmaningen, 
en een koppeling van alle inkomens aan de spilindex, 
zodat stijgende prijzen niet langer mensen in armoede meesleuren. 

De beperking van werkloosheidsuitkeringen duwt ondertussen nog meer mensen richting het
OCMW. Maar OCMW’s kreunen nu al onder de werkdruk en de tekorten. 
De gevolgen zijn voorspelbaar: minder begeleiding, meer armoede, meer schaamte. 

De helft van de langdurig werklozen leeft al in armoede. 
En de bedragen die ze ontvangen, bouwen zelfs geen pensioenrechten op. 
Dat is niet de samenleving die we willen zijn. 

Gelukkig bestaat er een instrument om beter te doen:  de REMI-tool, 
die berekent wat mensen écht nodig hebben om menswaardig te leven. 
Meer dan de helft van de OCMW’s gebruikt hem al, waaronder Gent,
maar de federale middelen die dit mogelijk maken zijn… bevroren. 

Wij vragen dus: 
Vrijgave en structurele verankering van middelen voor aanvullende steun. 
Niemand mag nog dieper in armoede wegzakken door politieke stilstand. 

Armoede is geen individueel falen.  Het is een structureel onrecht. 
Daarom roepen wij alle beleidsmakers op: Kies voor waardigheid.  Kies voor mensen. 
 En stop met besparen op de rug van wie het al moeilijk heeft. 

     Onze eisen zijn duidelijk: 
Verhoog de laagste inkomens en uitkeringen. 
Bouw de voorwaardelijkheid en controle af. 
Investeer in sociale bescherming, betaalbare huisvesting en duurzaam werk. 
En zorg dat niemand in België nog onder de armoedegrens moet leven. 

Want een menswaardig inkomen… 
is geen luxe. 
Het is een recht.                                                                                                                      Dank u.  
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Wij hadden opnieuw, aansluitend bij het internationaal gebeuren, oog voor de mensenrechten en het
feit dat deze meer en meer geschonden worden. Daarom vonden wij het belangrijk dat wij samen
met de vakbonden onze optocht mochten realiseren. Dit jaar kregen wij aansluiting van
verschillende organisaties zoals de grootouders voor het klimaat, 11.11.11, Hart boven Hard, Vrede
vzw, Jong vzw, Saamo en Kras.

Mensenrechten‌



















https://www.woordzoekermaken.nl/mijnwoordzoeker.php?m


https://rebus.club/nl







